
In de rubriek adoptanten aan het woord vandaag het verhaal van Goula, die toen ze bij ons 
werd aangemeld nog Goulash heette. 

Ik kreeg de vraag om een verhaaltje betreft een Rottweiler die wij via Rottweiler Nederland 
hebben geadopteerd te schrijven. In juni 2016 moesten we onze Mechelaar in laten slapen. 
Hierdoor kwam onze 1 jarige Rottweiler ( Koda ) alleen hier in huis te zitten. Hier had hij veel 
problemen mee, aangezien hij erg aan onze Mechelaar hing. Dus we zijn met spoed op zoek 
gegaan naar een maatje voor hem, dit moest eentje zijn die ouder was dan hem. Omdat ik een 
echte Rottweiler fanaat ben ( ik heb in totaal al 10 Rottweilers gehad waarmee ik ook IPO 
mee heb getraind), moest er toch weer een Rottweiler komen. Via via kwamen we bij 
Rottweiler Nederland terecht. Er was 1 hondje die mij erg op viel qua uiterlijk, ik was gelijk 
wel verliefd op haar. Ze heette toen Goulash en kwam van oorsprong uit Hongarije. Na ons 
contact met Rottweiler Nederland, mochten we Goulash in Amsterdam opzoeken. Zowel 
Goulash als ik waren helemaal weg van elkaar en het koste me moeite om haar nog niet mee 

te nemen. De eigenaar van Goulash had contact 
opgenomen met Rottweiler Nederland, en zou het leuk 
vinden als Goulash naar ons toe ging. We hebben 
vooraf aangegeven dat het wel moest klikken met 
Koda. Dus nu kwam de eigenaar met Goulash naar toe 
om te kijken hoe het ging tussen Goulash en Koda. 
Ook dat was liefde op het eerste gezicht. Dus we 
hebben daarna contact opgenomen met Rottweiler 
Nederland om al het papierwerk in orde te laten maken. 
Alle regeltjes die in het papierwerk stond vond ik top, 
hieruit is gebleken dat de adoptie hond niet zomaar 
naar de eerste de beste mensen gaat. Ze willen echt de 
adoptie hond zijn gouden mandje krijgt. In juli 2016 
hebben Goulash opgehaald in Amsterdam. Ze zit nog 
steeds bij ons en wordt deze week 10 jaar. Inmiddels 
hebben wij haar Goula genoemd en geen Goulash. 
Manon van Rottweiler Nederland is nog een keer 
komen kijken hoe alles ging. Wij zijn erg blij dat wij 
van Rottweiler Nederland de kans hebben gekregen om 
Goula het gouden mandje te geven, samen met Koda 
zijn het twee handen op één buik. Ik hoop dat 
Rottweiler Nederland nog jaren doorgaat met het 
herplaatsen van Rottweilers, en ik hoop ook dat er 
meerdere mensen zijn die een herplaatser/adoptant een 
gouden mandje willen geven.  

Met vriendelijke groet: 

Patrick Stein Callenfels. 
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…een schoon voetkussen van je hond ruikt naar popcorn ? 
…dat je hond bij totale ontspanning bijvoorbeeld een snuffelspelletje zijn staart helemaal 
ontspannen laat hangen? 
…pijn de meest onderschatte oorzaaksfactor is van gedragsproblemen bij de hond? 
 …de Raad Van Beheer ieder jaar de meest hondvriendelijke gemeente-verkiezing houdt?  
Meest hondvriendelijke gemeente (houdenvanhonden.nl)                                       

  
Er bestaat de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan deze nieuwsbrief, denk daarbij aan 
een interessant feitje, verhaal of gebeurtenis, eventueel met foto. Denk hierbij wel aan de 
privacy wetgeving en aan mogelijke auteursrechten.  Uw bijdrage kunt u sturen naar 
nieuwsbrief@rottweilernederland.nl  
Plaatsing van ingezonden stukken is ter beoordeling van de redactie. De redactie is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken.   

Voor aan– of afmelden van deze nieuwsbrief klik op de volgende link: aan- of afmelden

Van de redactie

Osteosarcomen

Wist je dat…

https://raadvanbeheer.us8.list-manage.com/track/click?u=2c0d9aa687728a58a792cb60a&id=265020d146&e=9a3c5b02b2
mailto:nieuwsbrief@rottweilernederland.nl
https://rottweilernederland.nl/laatste-nieuws/?fbclid=IwAR23vstW-xsl9NBjwDXKWXBrIM6rK1vHXzbql27MWIeRjOMlxkK2ouANcBQ

